
Dit is een door mijzelf gemaakte vertaling van de Nashville verklaring (24-11-2024). Schuingedrukt is door mijzelf toegevoegd, ter 
verduidelijking of verklaring voor een (hopelijk) voor iedereen goed of duidelijk verstaan in het Nederlands; dat schuingedrukte 

bevindt zich dus niet in het oorspronkelijke Engelse tekst (zie hier: https://cbmw.org/the-nashville-statement/). 

“Weet dat de Here zelf God is; Hij is het die ons gemaakt heeft, en niet wij...” Psalm 100:3

Voorwoord
Tijdens het aanbreken van de 21e eeuw bevinden evangelische christenen zich in een periode van 
een historische transitie (overgang). Waar de westerse cultuur steeds meer postchristelijk is 
geworden (d.w.z. zich steeds verder heeft losgemaakt van christelijke normen en waarden), is het 
aangelopen tegen een massale herziening van wat het betekent om mens te zijn. Over het algemeen 
erkent of verheugt onze tijdgeest zich niet langer in de schoonheid van Gods ontwerp voor het 
menselijk leven. Velen ontkennen dat God de mens schiep tot Zijn eer en dat Zijn goede 
bedoelingen voor ons (tevens) een fysiek ontwerp als man en vrouw inhouden. Het is normaal 
geworden te denken dat man en vrouw geen onderdeel zijn van Gods mooie plan, maar eerder een 
uiting zijn van iemands autonome voorkeuren. Op deze manier wordt de weg naar volle en 
blijvende vreugde, door middel van Gods goede ontwerp voor Zijn schepselen vervangen door het 
pad van kortzichtige alternatieven, die vroeg of laat het menselijk leven ruïneren en God onteren.    

Deze seculiere (wereldlijke) tijdgeest levert een grote uitdaging op voor de christelijke kerk. Zal de 
kerk van de Here Jezus Christus aan Bijbelse overtuiging, duidelijkheid en moed verliezen, en 
opgaan in de geest van de tijd? Of zal zij vasthouden aan het Woord des Levens, moed putten uit 
Jezus, en zonder schaamte Zijn weg blijven proclameren als de Weg ten Leven? Zal zij haar 
duidelijke, contraculturele getuigenis (tegen de cultuur in) vasthouden tegenover een wereld die 
lijkt af te stevenen op een ruïnering (daarvan)? 

Wij zijn er van overtuigd dat geloofstrouw in onze generatie inhoudt dat we weer opnieuw het ware 
geluid laten horen van de wereld en onze plaats daarin – in het bijzonder waar het gaat over man en 
vrouw. De christelijke Schrift (Het Woord van God) leert ons dat er slechts één God is, die, als 
enige, Schepper en Heer is over allen. Alleen aan Hem is iedere persoon blijmoedig dank, oprechte 
lofprijzing, en totale toewijding verschuldigd. Dit is niet alleen de weg om God te eren, maar ook 
om onszelf te kennen. De Schepper vergeten is vergeten wie wij zijn, omdat Hij ons gemaakt heeft 
voor Zichzelf. En we kunnen onszelf niet werkelijk kennen zonder Hem te kennen  die ons gemaakt
heeft. Wij hebben onszelf niet gemaakt. Wij zijn niet van onszelf. Onze ware identiteit, als 
mannelijke en vrouwelijke personen, is vastgesteld door God. Het is niet alleen dwaas, maar ook 
hopeloos, om te proberen onszelf te willen maken tot iets waartoe God ons niet geschapen heeft.     

Wij geloven dat Gods ontwerp voor Zijn schepping en Zijn weg tot redding er toe dienen Hem de 
grootste eer te bewijzen en om ons het grootste goed te brengen. Gods goede plan verschaft ons de 
grootste vrijheid. Jezus zei dat Hij gekomen is, opdat wij zouden leven en het zouden hebben in 
overvloed. Hij is voor ons, niet tegen ons. Om die reden bieden wij de volgende bevestigingen en 
ontkenningen aan, in de hoop daarmee Gods kerk te dienen en om daarmee een publiek getuigenis 
af te geven van de goede doeleinden van God met betrekking tot de menselijke seksualiteit, zoals 
geopenbaard in de christelijke Schrift (Gods Woord/de Bijbel).

Artikel I
Wij bevestigen dat God het huwelijk ontworpen heeft als een seksuele, levend brengende en 
levenslange verbondseenheid tussen man en vrouw, een echtgenoot en diens echtgenote, die   
bedoeld is om de verbondsliefde aan te duiden tussen Christus en Zijn bruid; De Gemeente. 

Wij ontkennen dat God het huwelijk bestemd heeft voor een homoseksuele, polygame of 
polyamoreuze relatie. Wij ontkennen ook dat het huwelijk slechts alleen een menselijke 
overeenkomst zou zijn, maar veeleer een contract dat voor God wordt afgesloten.  
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Artikel II
Wij bevestigen dat Gods geopenbaarde wil voor alle mensen zowel reinheid buiten het huwelijk als
trouw binnen het huwelijk inhoudt. 

Wij ontkennen dat welke affectie, verlangens, of toewijdingen ooit enige seksuele gemeenschap 
voor het huwelijk rechtvaardigen; noch enige vorm van seksuele immoraliteit.  

Artikel III
Wij bevestigen dat God Adam en Eva, de eerste mensen, naar Zijn beeld schiep als gelijkwaardige  
personen voor God en als man en vrouw verschillend.  

Wij ontkennen dat de door God ingestelde verschillen tussen man en vrouw hen ongelijk maken in 
waardigheid of waarde. 

Artikel IV
Wij bevestigen dat de door God bepaalde verschillen tussen man en vrouw Zijn oorspronkelijke 
scheppingsontwerp weerspiegelen en bedoeld zijn ten goede van de mens en voor (diens) menselijk 
welzijn.

Wij ontkennen dat dergelijke verschillen het resultaat zouden zijn van de zondeval, of een 
tragische toestand die overwonnen zou moeten worden.

Artikel V
Wij bevestigen dat de verschillen tussen mannelijke dan wel vrouwelijk geslachtskenmerken 
integraal onderdeel zijn van Gods ontwerp voor ons zelfconcept mannelijk dan wel vrouwelijk te 
zijn. 

Wij ontkennen dat fysieke afwijkingen of psychologische condities de door God ingestelde 
connectie tussen biologische sekse en het zelfconcept mannelijk dan wel vrouwelijk te zijn te niet 
doen.

Artikel VI
Wij bevestigen dat zij die geboren zijn met een fysieke afwijking in de seksuele ontwikkeling 
geschapen zijn naar het beeld van God en waardigheid en waarde hebben die gelijk is aan die van 
alle andere beelddragers. Zij worden erkend door onze Heer Jezus in zijn woorden over “eunuchen 
(ontmanden) die zo geboren waren van de moederschoot af” (Mattheus 19:12). Met alle anderen 
zijn zij welkom als trouwe volgers van Jezus Christus en zij dienen hun biologische geslacht te 
aanvaarden voor zover dat kenbaar is. 

Wij ontkennen dat onduidelijkheden met betrekking tot iemands persoonlijke biologische geslacht 
het onmogelijk zouden maken een vruchtbaar leven te leiden in vreugdevolle gehoorzaamheid aan 
God.

Artikel VII
Wij bevestigen dat het zelfconcept mannelijk dan wel vrouwelijk te zijn bepaald zou moeten 
worden door Gods heilige bedoelingen in schepping en verlossing, zoals geopenbaard in de Schrift.

Wij ontkennen dat het aannemen van een homoseksuele of transgender zelfconcept in 
overeenstemming is met Gods heilige bedoelingen in schepping en verlossing. 



Artikel VIII
Wij bevestigen dat mensen die seksuele aantrekking ervaren tot het zelfde geslacht een rijk en 
vruchtbaar leven kunnen leiden, aangenaam voor God door het geloof in Jezus Christus, wanneer 
zij, net als alle christenen, een rein leven leiden.

Wij ontkennen dat seksuele aantrekkingskracht tot het zelfde geslacht onderdeel is van de 
natuurlijke goedheid van Gods schepping, of dat het iemand buiten de hoop van het evangelie zou 
plaatsen. 

Artikel IX
Wij bevestigen dat de zonde seksuele verlangens verwringt (/vervormt) door deze weg (/af) te 
leiden van het huwelijksverbond in de richting van seksuele immoraliteit – een misvorming die 
zowel heteroseksuele als homoseksuele immoraliteit omvat.

Wij ontkennen dat een langdurig patroon van verlangen naar seksuele immoraliteit een 
rechtvaardiging is voor seksueel immoreel gedrag. 

Artikel X
Wij bevestigen dat het zondig is om homoseksuele immoraliteit of transgenderisme goed te keuren 
en dat een dergelijke goedkeuring een essentiële afwijking van de christelijke trouw en (diens) 
getuigenis inhoudt.

Wij ontkennen dat de goedkeuring van homoseksuele immoraliteit of transgerderisme een zaak is 
van morele neutraliteit (onverschilligheid), waarbij anders (als dat niet zo was) trouwe christenen 
onderling vast zouden stellen het met elkaar oneens te zijn (‘agree to disagree’). 

Artikel XI
Wij bevestigen dat het onze taak is om ten allen tijde de waarheid in liefde te spreken, ook wanneer
wij spreken tot of over een ander als zijnde een mannelijke dan wel vrouwelijke persoon. 

Wij ontkennen iedere verplichting om op zodanig wijzen te spreken dat het Gods ontwerp van zijn 
beelddragers, (namelijk) mannelijk dan wel vrouwelijk (te zijn), oneer aan zou doen.  

Artikel XII
Wij bevestigen dat de gratie van God in Christus zowel genadevolle vergeving als ook 
transformerende kracht teweeg brengt, en dat deze vergeving en kracht een volgeling van Jezus in 
staat stelt zijn zondige verlangens te doden en op een wijze te wandelen (leven) die de Heer waardig
is.

Wij ontkennen dat de genade van God in Christus onvoldoende zou zijn om alle seksuele zonde te 
vergeven of (onvoldoende zou zijn) om kracht tot heiligheid te geven aan iedere gelovige die zich 
aangetrokken voelt tot seksuele zonde. 

Artikel XIII
Wij bevestigen dat de genade van God in Christus zondaren in staat stelt om transgender 
zelfconcepten af te zweren en iemand, door goddelijke lankmoedigheid (geduld), in staat te stellen 
de door God ingestelde verbinding tussen diens biologische geslacht en zelfconcept, (namelijk) 
mannelijk dan wel vrouwelijk te zijn, te accepteren.   

Wij ontkennen dat de genade van God in Christus zelfconcepten goedkeurt die in strijd zijn met 
Gods geopenbaarde wil. 



Artikel XIV
Wij bevestigen dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te redden en dat door Zijn 
dood en opstanding vergeving van zonden en eeuwig leven beschikbaar is voor iedere persoon die 
berouw heeft van (zijn) zonden en vertrouwt op Christus alleen, als Redder, Heer, en allerhoogste 
schat. 

Wij ontkennen dat de arm van de Heer te kort is om te redden of dat er ook maar iemand buiten 
Zijn bereik valt.


